
 

 

 

 

 
 

Nieuwsbrief 4 - 11 april 2025 
 

 

 
 
Kerkdiensten 
Zondag 6 april 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn. Vijfde zondag  

40-dagentijd 
Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Westland 2. Kerk 

 
Komende dienst 

Zondag 13 april 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft. Palmpasen 
 
Bij de dienst  

De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden (Lucas 20: 17 
In het tekstgedeelte van Lucas 20: 1 – 19 wordt duidelijk dat het gezag van Jezus door de overpriesters, 
schriftgeleerden en oversten van het volk wordt uitgedaagd en betwist. Zij voelen zich door zijn 
boodschap bekritiseerd, maar het volk hangt aan Jezus’ lippen, dus  voelen ze aan dat ze weinig tegen 
hem kunnen beginnen. Als reactie op hun afwijzende houding vertelt Jezus de gelijkenis van 
onrechtvaardige pachters van de wijngaard. En daarmee neemt hij de gezagsdragers op de korrel. In het 
gesprek dat met de menigte daarop volgt, vergelijkt Jezus zichzelf met de afgekeurde hoeksteen omdat 
hij en zijn boodschap door de gezagsdragers leiders werd afgewezen. Het was boodschap, die een 
ongemakkelijke waarheid voor de gezagsdragers bevatte, als het ware een struikelsteen voor hen 
vormde. 
 

 
 
Op bovenstaande afbeelding ziet u de voormalige synagoge van Alphen aan den Rijn. 

In dit gebouw is sinds 1955 de Remonstrantse gemeente gevestigd. Deze foto wordt 
tijdens de overdenking vertoond.  

 
 
De veertig dagen voor Pasen 

Simon van Cyrene wordt genoemd in de drie synoptische evangeliën van het Nieuwe 
Testament als de man die het kruis van Jezus zou hebben gedragen.  

Simon van Cyrene (de vader van Alexander en Rufus) kwam net van het land. Hij werd 



 

 

gedwongen het kruis van Jezus te dragen. 

 
 

 
 
 

Gedwongen, het was gewoonte dat een willekeurig persoon uit 
het publiek, die naar een kruisgang is gaan kijken, werd 

gedwongen het kruis van de veroordeelde te dragen. 
Een zware  last, in nabijheid van Jezus en soldaten en een 
joelende massa mensen.  

De vernedering ervaren van Hem die het moest ondergaan.  
Zijn naam is geschreven, blijkbaar was Simon van Cyrene een 

bekende uit de omgeving, ook de namen van zijn zonen waren 
bekend. 
 

Tekening 4 van Hilje Groeneveldt 

 
 
Van de diaconie 

1e collecte zondag 6 april 2025   

  

Vluchtelingenwerk Westland.                         

Naar schatting zijn er wereldwijd 100 miljoen mensen op de vlucht voor                                                         

oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen 
op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in 

Nederland. Een vluchteling laat alles achter, op zoek naar veiligheid. Jouw steun zorgt 
ervoor dat hij er nooit alleen voorstaat. 

“Wat wij o.a. doen”, 

*opkomen voor vluchtelingen 

*begeleiden bij asiel procedure -  bij integratie 

*projecten voor vluchteling kinderen 

*hulp bij gezinshereniging 

*voorlichting – educatie. 

Helpt u mee? 

De 2e collecte is voor onze kerk de Lichtbron. 

Geef uw bijdrage in de mandjes in de kerk of op het bekende rekeningnummer van 
Diaconie/ZWO voor het vluchtelingenwerk Westland of op het rekeningnummer van de 
kerk.  Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gespreksochtend dinsdag 8 april in 10uur in de Lichtbron 
A.s. dinsdag is er weer een gespreksgroep en u bent allen van harte welkom om hierbij 

aanwezig te zijn. De tekst die we bespreken komt uit Romeinen 14: aanvaard elkaar, 
zoals Christus u heeft aanvaard.  
Mensen aanvaarden je zoals zij zijn, waarbij je dus moet voldoen aan hun maatstaven 

en verwachtingen. Het is erg lastig om iemand te aanvaarden die anders is, denkt of 
doet. Zo zijn er talloze punten waarop  christenen anders denken, doen en zijn. 

Gespreksstof voldoende! 
Ria Jongerius 
 

Vespers in de Stille Week. 
Tijdens de Stille week worden er op maandag, dinsdag en woensdag Vespers in 

gehouden. 
Het thema van de Vespers is´Van bezinning tot verrijzenis´ 
We staan stil bij het Lijden van Christus met gebed, lied en tekst. 

In stilte komen we binnen en in stilte verlaten we de kerk. 
 

Maandag 14 april   –   Pleinkerk Wateringen.    
Dinsdag  15 april    –  De Lichtbron Wateringen. 
Woensdag 16 april  –  Andreaskerk Kwintsheul. 

 
Aanvang 19.30 uur. 

 
U/je bent van harte welkom. 

 
Paasontbijt in de Lichtbron 
Ook dit jaar verzorgen Kees en Nynke Schrader 

weer een Paasontbijt in De Lichtbron. Op eerste 
Paasdag zondag 20 april bent u van harte welkom 

bij een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet met 
afgebakken broodjes, warme croissantjes. paasstol 
besmeerd met roomboter, zoet en hartig 

broodbeleg, koffie of thee en jus d’orange, en zelfs 
een warm eitje zal niet ontbreken. 

Het ontbijtbuffet wordt volledig voor u verzorgd tegen een kleine vergoeding van € 
4,00 om de kosten te kunnen dekken. Mocht er na afloop nog geld over zijn dan is dat 
bestemd voor onze kerk. 

 
We ontmoeten elkaar voor de dienst: vanaf 8.00 uur kunt u aanschuiven en we 

beginnen om 8.15 uur. Vanaf zondag 30 maart 2025 vindt u een inschrijfformulier de 
hal van ons kerkgebouw. U kunt zich ook per e-mail opgeven tot uiterlijk 13 april 2025 
via kees.schrader@live.nl. De zijzaal is voldoende groot dus iedereen is welkom! 
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Aanbieden cadeau aan Marjan en Rolf 
 
Beste gemeenteleden, Marjan en Rolf, 

 
afgelopen vrijdag 28 maart zou ik het cadeau voor het afscheid en het verjaardagsfeest 

van Marjan namens onze gemeente aanbieden.  
Ik had het echter niet goed voorbereid. 

Het cadeau had ik in een ongelukkig hoekje gezet. 
Ik had met Marjan niet overlegd over het moment van aanbieden. 
En de geschikte momenten heb ik voorbij laten gaan… 

Het spijt me enorm. Overdoen kan ik het niet, maar ik kan er nu wel alsnog aandacht 
aan geven. 

Marjan en Rolf, jullie wilden een duurzame tuinset voor op jullie balkon. 
Dat duurzaam is wel een modewoord hoor, elke fabrikant claimt het, maar heeft weer 
andere argumenten. 

Gelukkig had ik hulp van Janny den Os, anders had ik door de bomen het bos niet meer 
gezien.  

Deze tuinset is duurzaam vanwege de kwaliteit, en dan in die zin, dat hoe langer jullie 
er mee doen, hoe duurzamer de tuinset wordt.  
Wij hopen dat jullie heel lang plezier zullen hebben van deze tuinset, 

dat het een dierbaar aandenken aan jullie verblijf hier in Wateringen wordt. Bij de 
koffie nog een foto van jullie gemaakt op de tuinset om dan toch dit moment te 

vereeuwigen. 
Peter van ‘t Wout 
 

 
Beste gemeenteleden, 

 
Afgelopen weekend was voor mij bijzonder, omdat ik vrijdagavond mijn 65e verjaardag 
in De Lichtbron vierde met een optreden van Kees Posthumus en Henk van Glabbeek: 

‘Geloof en een hoop zonnepanelen’. Fijn dat er ook een aantal gemeenteleden was. En 
ook heel fijn, dat Kees, Nynke en Arie voor een gastvrij onthaal hebben gezorgd. 

Hartelijk dank daarvoor.  
Zondag mocht ik voorganger zijn in De Lichtbron. Nu niet als ‘eigen’ predikant, maar 
als gastvoorganger uit Voorburg. Maar dat voelde ik absoluut niet zo in de dienst. Dat 

voelde als vanouds goed.  
Na de dienst bood Peter mij het cadeau van de gemeente aan: een met veel zorg 

uitgezochte tafel en vier stoelen voor op mijn balkon.  
Graag wil ik iedereen van harte bedanken, die heeft bijgedragen aan dit mooie cadeau. 
Rolf en ik hopen er lang gebruik van te maken. 

Graag tot ziens bij mijn volgende keer voorgaan in De Lichtbron! 
Marjan Zebregs  



 

 

  
Lukas Passion 

Woensdag 16 april a.s. vindt in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk de 
jaarlijkse uitvoering van de Lukas Passion plaats.  

De uitvoering staat onder leiding van Mirjam van den Hoek , met medewerking van 

Bachkoor Westland, Hollands Symfonie Orkest, Niels de Klerk, orgel continuo, Leon van 
Liere, Evangelist, Guyon van Mingelen, Christus, Marketa Palova, sopraan, Milan Faas, 

tenor en anderen.  

Woensdag 16 april 2025 

In de Oude Kerk te Naaldwijk 

Aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.15 uur 

Toegangskaart inclusief consumptie 30 euro. 

Voorverkoop adressen: van Alphen Schoenen, Rembrandtstraat 25 in  Naaldwijk. 
Dierenspeciaalzaak van Staalduinen, van de Kasteelestraat 30/32 in ’s-Gravenzande. 

Voor het reserveren van kaarten kunt u ook mailen naar het secretariaat van Stichting 

Bach Westland, info@bachwestland.nl. 

Kaartverkoop aan de kerk. 

 
Lied 538 (uit de veertigdagentijd) 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 

is leven van genade 
buiten de eeuwigheid 
is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden  

die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan,  

dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan.        

 
 
 

 
 

 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Predikant:vacant 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

 
Uw kopij graag inleveren in Word: 

donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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